
Zebrapad



Een schildpad vond het leven naar.



Want niemand keek naar haar.



Ze ging verdrietig naar de tuin.



Ze zei: Door al dat groen en bruin ..



Kan niemand zien waar ik zit.’



Dus schilderde ze zich zwart en wit.



En toen iemand vroeg: “Wat is dat?”



Zei ze: “Ik ben een ...Zebrapad


