
Schip met
7 zeilen
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Een schip met zeven zeilen
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voer op de oceaan



twee haaien en een walvis



zwommen er achteraan



de kapitein was jarig



en gooide alsmaar voort



als lekkere traktatie



taartjes overboord


